
Vanaf september 2016 krijgt de naailes 
een nieuwe vorm met de naam:

“NAAILES 2.0”

Komt het zien en ervaren.

WAT GAAN WE DOEN?

We vragen naar de wensen en kijken naar de mogelijkheden, wat wil je en hoe zou dat 
kunnen. We werken met de vertrouwde naaimachines maar ook met andere technieken zoals 
bijv. tekenen / schilderen, druk, vilt, haken, breien. 
Nieuw is het werken vanuit thema's die bijvoorbeeld gaan over wonen, het leven en de 
dagelijkse dingen. Je mag/kan je verhaal in beeld brengen met textiel of tekenmateriaal. Het is 
een "cursus" waar je zelf actief bent, mensen ontmoet en materiaal ontdekt, je verhaal kan 
delen en de buurt kleurt met jouw idee.

De nieuwe naailes 2.0 wordt gegeven door Brigit van der Werff (docent beeldend) en Miranda 
Bonting (creatief therapeut)

Iedereen is welkom op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Vredekerk.

Heb je vragen kom eens kijken op de vrijdagmiddag of vraag gerust informatie bij Betsy of 
Evelien dat zou leuk zijn!

Tot horens en hopelijk tot snel ziens, 

Brigit en Miranda.

Materiaal is aanwezig, het is 10 keer, instroom is altijd mogelijk.  
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